GRAFISCH
LYCEUM

Koppermaandag

Omirent deze tijd wierd! op rekere dagh,
zifnde maandagh na Drie koningen

in veel vreugde et dertelheid doorgebragt

genaantd verloore maeandagh.

Koppermaandag is van oorsprong een
gildefeest, Het werd gevierd op de eerste
werkdag (de maandag) na Driekoningen.

Er gaan veel verhalen over de achtergrond
van de viering. Meer duidelijkheid bestaat
over de wijze waarop dat gebeurde.

Op Koppermaandad werd gefeest en het
glas (de kop) werd daarbij veelvuldig

geheven.

Aldus Manutius

Béssiano ca 1449 - 1515

Aldus Manutius verwierf in heel Europa
bekendheid als drukker, schrijver, typograaf
en geleerde. Geboren in Bassiano, een klein
stadje in de buurt van Rome, t0og Manutius
naar de ltaliaanse hoofdstad om kunst, Grieks
en Latijn te studeren.

Na zijn studie wijdde hij zich negen jaar aan
het lesgeven, totdat hij besloot om zijn leven
een andere wending te geven. Hij verhuisde
naar Venetié, het centrum van de
uitgeverswereld en verdiepte zich in het
drukkersvak.

De oprichting van zijn eigen drukkerij betekende
niet alleen een belangrijke stap in Manutius’
loopbaan, maar ook in de Europese culturele
geschiedenis.

De oudste berichten over de viering van
Koppermaandag dateren uit de eerste helft
van de 15¢ eeuw, de bloeitijd van het
gildendom. Toen echter steeds meer gilden
verdwenen omdat hun politieke betekenis
hand over hand afnam, verdween daarmee
ook een aantal gebruiken en gewoonten
waaronder de viering van Koppermaandag.

Alleen de drukkers, de grafici, de
typografen - altijd al sterk in het behouden
van tradities - hielden de Kopperviering
overeind. Jaarlijks werd hiervoor een prent
vervaardigd die op Koppermaandag aan de
notabelen werd overhandigd. Anno 1998
|eeft die traditie nog steeds. leder jaar weer
wordt een Koppermaandagprent gemaakt
en uitgereikt aan een vooraanstaande man

of vrouw.

vanaf dat moment legde Manutius zich toe op

het uitgeven van werken van grootheden uit
de klassieke oudheid. Door zijn inspanningen
kon het grote publiek kennismaken met het
werk van Aristoteles, Sophocles, Herodotus en
Plato. Ook bracht hij publicaties uit van Dante

en Erasmus.

Het Grafisch Lyceum Rotterdam hecht er
waarde aan dat deze traditie uit de rijke
geschiedenis die de grafische bedrijfstak
kent, bewaard blijft. Ter viering van
Koppermaandag en uit respect voor
degenen die het cultuurgoed van de grafici
voor een groot deel hebben vormgegeven,
laat het lyceum vanaf 1997 jaarlijks een
Koppermaandagmunt vervaardigen. Een
munt die ieder jaar wordt opgedragen aan
een grootheid uit de grafische geschiedenis.
Een bronzen penning met de fictieve
waarde van vijf copper. Een herinnerings-
munt die ons - juist in de zich snel
ontwikkelende en voor een groot deel
digitaal gestuurde grafische, communicatie-
en informatie-industrie - weer even laat
stilstaan bij de corsprong van een prachtig
en waardevol vakgebied.

De invloed van Aldus Manutius op de
samenleving was groot. Hij was een inspiratie
voor drukkers, studenten, geleerden en vele
anderen. Zijn drukkerij bracht vele innovaties
voort. Eén daarvan is het inmiddels
wereldberoemde pocket-formaat.

Meest bekend is Manutius echter om de
introductie van het ltalic-schrift, een drukletter
gebaseerd op de sierlijke handschriften van de
Venetiaanse overheid. Nu bijna vijf eeuwen
later gebruiken we dat cursief-schrift nog
dagelijks.

Als eerbetoon aan Manutius bracht een
modern bedrijf verschillende DTP-programma’s
uit onder zijn naam. Meest bekend is
waarschijnlijk Aldus Pagemaker. Ook deze
Koppermaandagmunt houdt de herinnering
aan Manutius levend: een man die al vroeg
bewees dat tradities en innovaties prima

samengaan.
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Koppermaandag is van oorsprong een
gildefeest. Het werd gevierd op de eerste
werkdag (de maandag) na Driekoningen.

Er gaan veel verhalen over de achtergrond
van de viering. Meer duidelijkheid bestaat
over de wijze waarop dat gebeurde.

Op Koppermaandag werd gefeest en het
glas {de kop) werd daarbij veelvuldig

geheven.

Johannes Gutenberg

Mainz ca 1397 - 1468

Johannes Gutenberg (officieel Johannes
Gensfleisch zum Gutenberg geheten) wordt
over het algemneen gezien als de uitvinder
van de boekdrukkunst. Zeker is dat hij met
zijn techniek van het drukken met losse
loden letters aan de wieg stond van één van
de meest invloedrijke ontwikkelingen ooit.
Een ontwikkeling die de communicatie

in geheel nieuwe banen zou leiden.
Gutenberg slaagde er als eerste in de kennis
van verschillende disciplines te bundelen en
om te zetten in een bruikbare reproductie-
technologie. Hij stemde metaal, inkt, papier
en pers zo op elkaar af dat er een
drukprocedé ontstond dat tot ver in

de 20e eeuw onveranderd bleef.

De oudste berichten over de viering van
Koppermaandag dateren uit de eerste helft
van de 15e eeuw, de bloeitijd van het
gildendom. Toen echter steeds meer gilden
verdwenen omdat hun politieke betekenis
hand over hand afnam, verdween daarmee
ook een aantal gebruiken en gewoonten
waaronder de viering van Koppermaandag.

Alleen de drukkers, de grafici, de
typografen - altijd al sterk in het behouden
van tradities - hielden de Koppetviering
overeind. Jaarlijks werd hiervoor een prent
vervaardigd die op Koppermaandag aan de
notabelen werd overhandigd. Anno 1999
leeft die traditie nog steeds. leder jaar weer
wordt een Koppermaandagprent gemaakt
en uitgereikt aan een vooraanstaande man

of vrouw.

Het aanmaken van de losse letters met

stempels, matrijzen en gietflessen,

het zetten en drukken werden niet in

één keer uitgevonden, maar groeiden stap
voor stap tussen 1438 en 1452, De kennis
die Gutenberg als zoon van een edelsmid
had opgedaan over het smelten

en bewerken van ertsen kwam bij zijn

experimenten goed van pas.

Het Grafisch Lyceum Rotterdam hecht er
waarde aan dat deze traditie uit de rijke
geschiedenis die de grafische hedrijfstak
kent, bewaard blijft. Ter viering van
Koppermaandag en uit respect voor
degenen die het cultuurgoed van de grafici
voar een groot deel hebben vormgegeven,
laat het lyceum vanaf 1997 jaarlijks een
Koppermaandagmunt vervaardigen. Een
munt die ieder jaar wordt opgedragen aan
een grootheid uit de grafische geschiedenis.
Een bronzen penning met de fictieve
waarde van vijf copper. Een herinnerings-
munt die ans - juist in de zich snel
ontwikkelende en voor een groot deel
digitaal gestuurde grafische, communicatie-
en informatie-industrie - weer even laat
stilstaan bij de oorsprong van een prachtig

en waardevo! vakgebied.

Tussen 1452 en 1455 werkte Gutenberg

aan zijn grootste en meest bekende project:
de druk van een 42-regelige bijbel.

Deze Latijnse bijbel is het eerste boek

dat in zulke oplage (180 & 200 stuks)

met losse metalen letters werd gedrukt.

Het boekwerk telt maar liefst 1282 pagina's
en wordt nog altijd gezien als één van

de mooiste drukwerken ooit verschenen.

Nu, vijf eeuwen later, worden de principes
van de boekdrukkunst nog dagelijks
toegepast, zij het verfijnd en uitgebreid
met behulp van computers.

Deze Koppermaandagmunt houdt de
herinnering aan Gutenberg levend en slaat
tegelijkertijd een brug naar de moderne
digitale technieken van vandaag.




